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Van woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni 2024 gaan we op excursie naar 
hip en historisch Berlijn; een stad die sinds ons laatste bezoek met 
stichting het panorama 20 jaar geleden veel in ontwikkeling is geweest. 

Berlijn is hip, Berlijn is sexy, Berlijn is booming. Sinds 2012 maakt Berlijn een 
groei door die vergelijkbaar is met de euforie na de val van de muur. 40.000 
nieuwe inwoners komen jaarlijks naar het trendy Berlijn, met in hun kielzog 
ruim 11 miljoen toeristen (met 25 miljoen overnachtingen). De stad ligt aan de 
rivier de Spree die zich door en om de stad heen kronkelt en heeft wel 3,5 
miljoen inwoners, wat het tot één van de grootste steden van Europa maakt.  

Om de geschiedenis van Berlijn kun je niet heen. Een kleine 30 jaar was 
de Koude Oorlog zichtbaar door de Muur die West-Berlijn van Oost-Berlijn 
scheidde. De nieuwe inrichting van Berlijn bracht veel architectuur met zich 
mee, nergens vind je zoveel nieuwe gebouwen als in Berlijn. De schade van 
de Tweede Wereldoorlog heeft men al lang achter zich gelaten, behalve 
op enkele plaatsen zoals de kaiser Wilhelm Gedachtniskirche waar deze 
expliciet ter herinnering is bewaard gebleven. Veel oude gebouwen en 
nieuwe ideeën zijn met elkaar verenigd zoals je kan zien in de Reichstag. 
Futuristische gebouwen hebben een plaats gekregen in het Sony Center en 
op de Potsdamer Platz. Het centrum van Berlijn is gebouwd in een efficiënte 
moderne stijl zonder veel in de hoogte willen gaan en het heeft een open 
en wijds karakter. Berlijn is misschien wel de meeste groene hoofdstad 
van Europa. Zeer evenwichtig verspreid vind je straten met bomen, bossen, 
natuurgebieden en meren. In het bekende district Prenzlauerberg kun je 
kleurrijke traditionele gebouwen vinden. 

De vlakke stad (op een paar heuvels als de Kreuzberg en de Prenzlauer 
Berg na) is zeer geschikt om in te fietsen. De fiets mag ook mee in het OV, 
handig voor de wat verdere bestemmingen! Schrijf je nu in!!


